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Ontmoeten op de Veluwe 
Editie juli 2025 – 03  

 
 

Bidden om vrede 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. 

 

We leven in een wereld vol spanning en verschrikkingen. We horen van bombardementen in Oekraine, 

Gaza, Israël, Iran… Van kinderen die sterven van de honger, terwijl de vrachtwagens met 

hulpgoederen klaar staan. Over ziekenhuizen en flats die gebombardeerd worden. Over gegijzelden, 

waar zijn ze en leven ze nog? In deze wereld - waar voor leiders mensenlevens niet lijken te tellen - 

zie ik uit naar een rustige en vredige zomer, naar een verblijf in ons tentje op een mooie, rustige plek. 

Ik kan het niet samen denken, maar het bestaat wel tegelijkertijd.  

 

Ik weet niet hoe het met jou is, ik worstel met de beelden en de verhalen. Het onrecht, het geweld, de 

pijn. Ik heb lang geaarzeld of ik er iets over moest schrijven. Hoe voorkom ik dat ik bijdraag aan 

polarisatie? Ik maak me zorgen over de harde oordelen over en weer, ook in de kerk. Wat zou ik 

kunnen schrijven, wat jij niet zelf hebt kunnen bedenken? Ik heb geschreven, geschrapt, weer een 

paar woordjes veranderd… Waar doe ik goed aan?  

 

Op LinkedIn zag ik een mooi voorbeeld van een gemeente waar een avond is georganiseerd. 

Predikant Pieter van Winden schrijft: “Oorlog in Gaza – dinsdagavond 1 juli in de Plantagekerk in 

Harderwijk, avond over Israël en Gaza. Dit onderwerp raakt diep en verdeelt tot op het bot, zowel in 

mening als emotie. Rabbijn Lody van de Kamp en Raja Alouani, vertegenwoordigers van het 

jodendom en de Marokkaanse Islam, gaan het gesprek aan. Niet alleen over wat je moet denken 

over het conflict, maar vooral over hoe je daar samen mee omgaat. Welkom met al je vragen, twijfels, 

boosheid of hoop. Lody en Raja helpen om vanuit verschil verbinding te zoeken.” 

 

Is dit gesprek – naast het gebed waarbij lieddichters mij helpen – niet dé taak van de gemeente van 

Christus? Het klinkt misschien soft en gemakkelijk. Maar dat is het niet. Het is een pittige weg. 

Luisteren en doorvragen. Niet oordelen, maar wegen. Naar elkaar en naar de Schriften. De polen van 

de polarisatie niet voeden, maar zorg, verdriet en verlangen uitspreken. Verlangen naar vrede en naar 

een wereld waar recht wordt gedaan aan de vreemdeling, de wees en de weduwe.  

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken, uw vrede wint de strijd.  

 

ds. Wilbert van Iperen  
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Afscheid Gerrit Bok 
 

In de classicale vergadering van 17 juni hebben we in de Grote Kerk te Epe afscheid genomen van 

scriba Gerrit Bok. Het was een mooie avond, waar veel mensen op af kwamen om Gerrit de hand te 

schudden en te bedanken voor het werk dat hij voor de classis 

heeft gedaan. We hebben uitgesproken dat we het jammer vinden 

dat Gerrit besloten heeft te stoppen als scriba, maar vooral stil 

gestaan bij het vele goede dat we samen hebben gedeeld en de 

vele arbeid die hij heeft verricht.  

Naast woorden van afscheid hebben we in een avondgebed stil 

gestaan bij Psalm 84. De dank voor zijn werk voor de kerk, de 

classis en de gemeenten is ook tastbaar gemaakt. Gerrit ontving 

een erepenning van de Protestantse Kerk voor zijn inzet voor 

classicale vergadering Veluwe en voor de voormalige classicale 

vergadering Apeldoorn. 

 

Iets voor jou? - Op zoek naar een nieuwe scriba voor de classis 
 

Tot en met uiterlijk 31 augustus is Gerrit Bok nog actief als scriba. De 

tijd gaat snel, we hopen het nieuwe seizoen een nieuwe scriba te 

verwelkomen in ons moderamen. Het is een mooie functie, waar je 

betrokken bent bij het reilen en zeilen van de lokale gemeenten en bij 

de bovenplaatselijke kerk. En… eerlijk is eerlijk, het is ook een flink 

takenpakket. Daarom willen we ook in de toekomst graag met een 1e 

en 2e scriba blijven werken, zodat de werkzaamheden verdeeld kunnen worden. Alle scriba’s van de 

gemeenten in onze classis krijgen een functieprofiel in hun mailbox. Je kunt het ook vinden op de 

website van de classis: www.pknclassisveluwe.nl. Als je interesse hebt of meer wilt weten, neem 

dan voor 9 juli contact op met voorzitter Gerben Westra. 

 

Vertrouwenspersoon: werken achter de schermen, maar met steun van elkaar 
 

In mei hebben we samen met classis Gelderland Zuid en Oost avonden georganiseerd over veilige 

gemeente.  Er waren workshops over de vertrouwenspersoon, over VOG en over beleid en protocol 

SMPR. Tijdens een van deze avonden bleek dat er in de regio contacten zijn tussen 

vertrouwenspersonen.  Ton Verbeek, vertrouwenspersoon uit de hervormde gemeente te Barneveld, 

vertelt daar meer over:  

 

“Een Interne Vertrouwenspersoon (IVP) doet zijn/haar werk in alle stilte, omgeven door 

geheimhouding. Veelal weten gemeenteleden niet zo goed wat ze hier mee aan moeten. Vinden het 

wat ongemakkelijk om in zijn algemeenheid hier met je over praten. Ik ben sinds 2022 VP in de 

Hervormde Gemeente van Barneveld. De vraag die mij inmiddels het meeste is gesteld; “hebben jullie 

al wel eens meldingen gehad?” Een interessante, maar in mijn ogen een wat irrelevante vraag, welke 

ik steevast nooit met “ja” of “nee” beantwoord. Interessant, want mijn gedachte hierbij is: wat is de 

vraag achter de vraag? En irrelevant, omdat ik van mening ben dat de toegevoegde waarde van een 

IVP niet af te meten is aan het aantal meldingen. Wij geloven juist dat wij ons dienstbaar in de 

gemeente kunnen maken door bewustwording te bevorderen. En door preventieve voorlichting 

mensen die met kwetsbare personen omgaan toe te rusten. Het is fijn dat ik deze taak op mij heb 

genomen met Ans, mijn collega IVP. Ook ten opzichte van elkaar nemen wij de 

geheimhoudingsgelofte heel serieus. Als ik door een gemeentelid ergens voor word benaderd, deel 

http://www.pknclassisveluwe.nl/
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ik alleen met Ans dat er een beroep op ons is gedaan. Zodat zij hiervan op de hoogte is, maar daar 

blijft het dan ook bij. 

Dat wil niet zeggen dat een IVP een solist is. Naast de goede samenwerking met elkaar, zijn wij ook 

aangesloten bij een netwerk van vertrouwenspersonen op de Veluwe. Ná mijn opleiding IVP hebben 

wij de cursus Voorkomen Huiselijk geweld gedaan. Daar ontmoetten wij een aantal 

vertrouwenspersonen uit naburige gemeenten. Ik polste hen, of zij net als ik, behoefte hadden aan 

intervisie. En dat ik met de gedachte liep om een netwerk op te richten van IVP van kerkelijke 

gemeenten uit de omgeving. Zij wisten mij te vertellen dat zij al aangesloten waren bij een dergelijk 

netwerk. Wij hebben hen gevraagd of wij hier eens een avond te gast mochten zijn om de kijken of 

dit wat voor ons was. Na een uitnodiging hebben wij een avond bezocht en hebben we ons hierbij 

aangesloten. De eerste avonden welke wij bijwoonden werden wat matig bezocht. Zelf hebben wij 

een keer een avond georganiseerd, waarbij ik aan de aanwezigen om feedback vroeg op een 

presentatie. Deze presentatie inclusief een interessant filmpje had ik gemaakt om de leiding van 

onze Vakantiebijbelclub – hier nemen meer dan 1000 kinderen aan deel - toe te rusten. In de 

presentatie beoogde ik de leiding bewust te maken van hun houding en positie t.o.v. kinderen en 

jongeren. Er zijn deze avond slechts een zeer beperkt aantal leden van de intervisiegroep op komen 

dagen, maar wat was het nuttig! Gesteund door opbouwende kritiek is er een bruikbare presentatie 

uitgekomen. Wij hebben de andere leden onze ervaringen van deze avond gedeeld, en opgeroepen 

om vooral te participeren en elkaar verder te helpen. Dit is heel positief opgepakt en inmiddels 

participeren er zo’n 20 kerken van diverse signatuur. Wij overwegen mogelijk zelfs om in de toekomst 

een afsplitsing te maken, waardoor we nog sneller met allerlei onderwerpen de diepte in kunnen 

gaan. Ook zouden wij als naburige gemeenten bijvoorbeeld elkaar kunnen ondersteunen, en 

eventueel een beroep op elkaar kunnen doen bij een melding. Bijvoorbeeld wanneer een melder liever 

niet met een bekende IVP uit haar/zijn eigen kerkelijke gemeente praat. Voel je je als IVP wat op een 

eiland staan, en heb je behoefte aan uitwisseling van kennis? Neem gerust contact met mij op voor 

meer informatie!” 

 

Ton Verbeek, 06-34886722, vertrouwenspersonen@hervormdbarneveld.nl 

 

Noorderlicht 
 

In het beraad van classispredikanten spraken we met twee 

predikanten van Noorderlicht Rotterdam. In Rotterdam is op 

meerdere plekken een nieuwe gemeente ontstaan naast de 

bestaande gemeente. Er is veel ruimte voor de eigenheid van beide 

gemeenten. Dat is ook zichtbaar aan de structuur: de nieuwe 

gemeente valt niet onder de wijkkerkenraad, maar onder de 

algemene kerkenraad. Classispredikant van Overijssel-Flevoland 

Klaas van der Kamp heeft een artikel op zijn website gepubliceerd van dit gesprek. Het is wat mij 

betreft het onderzoeken waard of dit concept ook verrijkend en passend zou kunnen zijn voor 

gemeenten in onze classis. Zie voor het artikel: https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-

4/2024/kerkgroei-in-rotterdam 

 

Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden 
 

De Protestantse Kerk biedt een training aan voor gemeenteleden die voor willen gaan in 

uitvaartdiensten. In mijn bezoek aan kerkenraden hoor ik positieve geluiden over deze mogelijkheid. 

Het kan predikanten en kerkelijk werkers ontlasten en het wordt door gemeenteleden als verrijkend 

ervaren. Op de site van de Protestantse Kerk vind je meer informatie en kun je jezelf tot 26 augustus  

aanmelden. 

mailto:vertrouwenspersonen@hervormdbarneveld.nl
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-4/2024/kerkgroei-in-rotterdam
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-4/2024/kerkgroei-in-rotterdam
https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden/?_gl=1*hjmq5g*_gcl_aw*R0NMLjE3NDczMDM4MTQuQ2owS0NRandvWmJCQmhEQ0FSSXNBT3FNRVpWcGRodnFXR1d4SDZqdEFwYW9ZWjg1VFJSalZESWpIVGlEcjlDMlIwNUprZUIzM290ZG5SNGFBb2lQRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTg1NjMzMDA4Ni4xNzQ1NDg2NjI0*_ga*MDg0MzFiMWYwMjAxMDQwNzA2*_ga_7XYMNZEFME*czE3NDk3MTI2MjQkbzQ5JGcwJHQxNzQ5NzEyNjI0JGo2MCRsMCRoMA..
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Inspiratiedag Muziek 
 

Zaterdag 27 september 2025 vindt in Utrecht de Inspiratiedag 

Muziek in de kerk plaats. Deze dag draait om inspiratie en 

ontmoeting rondom de liturgie als verhaal. Hoe zet je muziek 

zo in dat liturgie begint te stromen? Klassieke en eigentijdse 

vormen van vieren en muziek komen aan de orde. Hoe breng 

je ze vruchtbaar met elkaar in gesprek? Wat kan ik ermee als 

musicus of voorganger in mijn eigen gemeente? We leren nieuwe praktijken en liederen kennen en 

er zal veel gezongen worden. Iedereen die muziek maakt in de kerk is van harte welkom, van 

dorpsorganist tot bandlid, evenals voorgangers en liturgiecommissies. 

 

Commissie Orgelzaken 
 

Commissie Orgelzaken: noodzakelijk om in te schakelen bij 

orgelkwesties De Commissie Orgelzaken (COZ) adviseert 

kerkrentmeesters over alles wat te maken heeft met het beheer en 

onderhoud van kerkorgels. Dit betreft onder andere: nieuwbouw, 

aankoop, restauratie en groot onderhoud, overplaatsing van orgels. 

Via de COZ kan een advies (Beknopte Inspectie) worden 

aangevraagd als er onduidelijkheid is over de conditie en de onderhoudstoestand van een orgel. 

Verder heeft de COZ een fondsenlijst beschikbaar die kan worden gebruikt bij het aanschrijven van 

fondsen. 

Het is kerkordelijk verplicht om vooraf advies in te winnen bij de COZ wanneer er aanpassingen 

worden gedaan aan historische orgels. Op grond hiervan kan het regionale college (CCBB) 

toestemming verlenen voor restauraties, overplaatsingen en eigendomsoverdracht van orgels. 

Gemeenten kunnen volgens de generale regeling daarvoor gebruik maken van erkende 

onafhankelijke orgeladviseurs die door de COZ zijn aangewezen. 

Voor meer info over de COZ en de brochure “Zorg voor het orgel” kun je terecht op de website van 

de VKB. 

 

Preekinspiratie, brug tussen Bijbel en verkondiging 
 

Een belangrijk bericht voor voorgangers: het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) biedt 

Preekinspiratie, een waardevolle bron die de rijkdom van de Bijbel ontsluit voor de prediking. 

Preekinspiratie is een gratis online platform op debijbel.nl dat voorgangers ondersteunt bij hun 

preekvoorbereiding. U vindt er exegetische toelichting op Bijbelteksten, inspirerende video’s van 

voorgangers en korte inspiraties die de tekst verbinden met vandaag. Preekinspiratie is voor alle 

voorgangers die verlangen naar Bijbels geïnspireerde prediking: academisch of HBO geschoold en 

afkomstig uit verschillende kerkelijke tradities. Preekinspiratie biedt grip op de tekst en inspireert 

om de relevantie voor vandaag te belichten. Het NBG gelooft dat Gods Woord onmisbare en blijvende 

betekenis heeft voor iedere generatie. Vanuit die overtuiging willen wij voorgangers ondersteunen 

om Bijbels onderbouwd te preken. Ontdek Preekinspiratie vandaag nog op de website van het NBG.  

 

  

https://protestantsekerk.nl/evenementen/inspiratiedag-muziek-in-de-kerk/
https://protestantsekerk.nl/evenementen/inspiratiedag-muziek-in-de-kerk/
https://www.kerkrentmeester.nl/commissie-orgelzaken/
https://www.kerkrentmeester.nl/commissie-orgelzaken/
https://www.debijbel.nl/preekinspiratie
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Jutten: je laten inspireren door wat je zomaar vindt op Terschelling 
 

Het Oecumenisch Inspiratiefestival 2025 op Terschelling komt er weer aan. 

Het wordt voor de vijfde keer gehouden op 17, 18, 19 oktober. Goed om te 

weten, het festival is bedoeld voor alle vrijwilligers in onze kerken. Alleen 

of in gezelschap, u bent van harte welkom. 

Het programma met tientallen onderdelen krijgt vorm met 

medewerkingvan artiesten, kunstenaars, muzikanten, koren en bevlogen Protestanten, Katholieken, 

Lutheranen, Remonstranten, liefhebbers van Taizé en van Iona en nog veel meer. Jutten, dat is dit 

jaar het thema. Je laten inspireren door wat je niet zocht, maar wat je terloops vindt en voor je 

geloofsleven thuis en/of in de kerk goed kunt gebruiken. Ga naar de website voor meer informatie 

en aanmelding. 

 

Informatie over de classis 
 

Website: www.pknclassisveluwe.nl 

Je ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat je betrokken bent bij de Classicale 

Vergadering Veluwe. Voel je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie 

hieruit te gebruiken in het kerkblad of op de website van je gemeente. In de 

Nieuwsbrief is ook ruimte voor initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de 

classis. Stuur dus gerust iets in.  

 

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77 

 

https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
http://www.pknclassisveluwe.nl/
mailto:w.vaniperen@protestantsekerk.nl

